Protestantse

~ Kerk Nieuw Amsterdam-Veenoord
30 juni 2024
Voorganger: Ds. H. Thon
Organist: mevr. Willy Misker
Groen

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen
om samen te omarmen

Orgelspel

Orde van Dienst

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 8 Kom nu met zang en roer de snaren

Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren

door wie Hem behoren

t feestlied ingezet!

Meld de blijde mare

bij de klank der snaren,

steek de loftrompet.

Wij wachten stil op Gods ontferming,

ons hart heeft zich in Hem verheugd.

Hij komt te hulp en geeft bescherming,

zijn heil'ge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,

uw barmhartigheid.

God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.



Stilte
Votum en groet
Zingen: LB 195 Gloria Patri
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging

Jakobus 2:8-13.(Bijbel in gewone taal)

Clip Morgenlicht, https://www.youtube.com/watch?v=bgxRRCdgPZs

Gebed om verlichting met de Heilige geest.
Lezing: 2 Koningen 2: 1-18
Zingen: NLB 663: 1 Al heeft Hij ons verlaten

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Lezing: Matteus 28: 1-6


https://www.youtube.com/watch?v=bgxRRCdqPZs

Zingen: NLB 626: 1, 2 en 8 Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg

Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg,
de lente bloeit maar antwoordt niet.
Er is geen troost voor mijn verdriet:
de Heer is weg!

Wie ik ontmoette sprak ik aan,

de eng'len wenkten bij het graf,
maar niemand die mij antwoord gaf.
Waar is Hij dan?

De Heer is waarlijk opgestaan!
Dat weten wij, dat zingen wij.
Hij leeft! Hij komt tot u en mij:
Hij raakt ons aan!

Preektekst: 2 Koningen 2: 18b

PREEK

Orgelspel

Zingen: NLB 753: 1,2, 3en 6 Er is een land van louter licht

Er is een land van louter licht

waar heiligen heersers zijn.

Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,

in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,

als Israél ’t beloofde land

zag over de Jordaan.



God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,

en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Clip Geloofsbelijdenis https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-geloof-dat-
god-mijn-vader/POMS_EQ_15250867

DANK EN VOORBEDE

Collecte: 1°. Diaconie
2¢. Pastoraat en Eredienst

Zingen: NLB 416: 1 en 4 Ga met God en Hij zal met zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en Zegen

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken



https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-geloof-dat-god-mijn-vader/POMS_EO_15250867
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-geloof-dat-god-mijn-vader/POMS_EO_15250867

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar.

- Mevr. P. Schutrups, Jagerslaan is voor verder herstel opgenomen in
Weidestyn, dr. G.H. Amshoffweg 4 7909 AA Hoogeveen.

Ook de heer J. Letteboer, Trumanstraat verblijft daar nog steeds.

Laten we in onze gebeden en daden met elkaar blijven meeleven, in
het bijzonder met hen die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn
of zorgen hebben.

Open inloop

Dinsdagmiddag van 14.00 — 16.00 uur bent u weer welkom in de
consistorie achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u
even bij mij binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar!

Bloemen.

De bloemen worden gebracht door: fam. Meulman.
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Dhr. G. Hulsink, Wijkstraat.

Gemeentezondag.

De gemeentezondag van 7 juli wordt verplaatst naar zondag 21 juli.
Op 7 juli neemt ds. Elly Wisselink wegens emeritaat afscheid van de
Protestantse Gemeente Dedemsvaart.

Er zijn gemeenteleden die deze dienst graag willen bijwonen.

Weeksluiting Oldersheem.
Vrijdag 5 juli is er een weeksluiting in Oldersheem.
Aanvang: 19.00 uur

Koffiemorgen Welput.

Woensdagmorgen 3 juli zijn de deuren van de Welput weer open voor
iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per
14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom.
Loopt u ook binnen???

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel:
551346



Kopij Nieuwsbrief.

Hennie Ellen heeft aangegeven te willen stoppen met de nieuwsbrief.
Vanaf nu kunt u de kopij sturen naar het bestaande mailadres:
nieuwsbrief@pknnav.nl of inleveren op Valkeniersweg 3.

Zondag 7 juli
Voorganger: Ds. G.W. van Vliet
Organist: ~ Mevr. Willy Misker
Collecten: 1. Diaconie

2. Pastoraat en Eredienst
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief)
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